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Zalig zijn

Arie van der Stoep

We kennen Jezus’ zaligsprekingen. Wat velen niet weten, is dat het Oude Testament ook
zaligsprekingen bevat. Eén daarvan gaat zelfs specifiek over Jezus. Profetisch openbaart die
zaligspreking Hém én een belangrijke waarheid over ons.

Hij staat in het vaak zeer profetische boek Spreuken. Hij luidt: ... welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren
(1). Je denkt: "Waar gaat dit over? Nu, in het hele hoofdstuk van Spreuken waarin deze spreuk staat, is
Jezus aan het woord. Over wie en waar Hij was voor, tijdens en na de schepping.

Hij spreekt daar als ‘de Wijsheid’, door wie God alles heeft geschapen (2) en die zegt dat je zalig bent,
wanneer je zijn wegen ‘bewaart’. Dat kennen we! Jezus zegt immers: ... wie Mij volgt, zal ... het licht van
het leven hebben en: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven (3).

De posten van mijn poorten

Zelfs deze oudtestamentische spreuk zegt dus al dat, wanneer je luistert naar Jezus en de weg gaat die
Hij wijst, je eeuwig leven hebt. Hij is zelf die weg uit Spreuken die wij ‘bewaren’, die wij volgen: ... de
weg, de waarheid en het leven ).

Nou, dit was dan even een heel beknopt stukje bijbelstudie over Jezus in het Oude Testament. Maar nu
verder.

Want uit deze tekst blijkt nog iets anders. Dit: God ziet de mensen die naar Hem luisteren en zich laten
leiden door wat Hij zegt. Vooral hen die bewust zijn Woord onderzoeken en ernaar zoeken om zijn wil
te kennen. Hij houdt van hen. De wijsheid - Jezus - zegt: Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan
dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten (5).

Het beste en mooiste

In gedachten zie je hen staan, met hun hand aan hun oor tegen de deur van de hemel gedrukt. Zij
willen weten wat zijn weg voor hen is, de ‘wegen van de wijsheid’. Zij zoeken niet zichzelf, maar Hem en
willen Hem vreugde geven. Hij gaat hun boven alles. Daarom beloont God hen. Hij verklaart hen ‘zalig’
en zal hun een kroon geven. Omdat zij Hem meer hebben liefgehad dan zichzelf ().

Jezus - de hoogste wijsheid. De wijsheid die liefde is. Hij is Gods hart, het beste en mooiste dat God te
geven had. Ook voor ons is Hij dé waarheid, dé gezaghebbende factor in ons leven, 'wiens wegen wij
bewaren'. En over wie Spreuken al het Evangelie heeft verkondigd: ... wie mij vindt, heeft het leven
gevonden - het eeuwige leven (7).

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 8:32.
Nu dan, zonen, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren.

2) Johannes 1:3.



Alle dingen zijn door het Woord geworden (= door Jezus, de wijsheid, tot stand gebracht, geschapen -
AvdS).

(3) Johannes 8:12.
... Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht
van het leven hebben.
Johannes 3:36.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

4) Johannes 14:6.
Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; ...

(5) Spreuken 8:34.
Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de
posten van mijn poorten

(6) Jakobus 1:12b.
... de kroon van het leven ..., die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

(7) Spreuken 8:35.
... wie mij vindt, heeft het leven gevonden, ...
Johannes 5:24.
... wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het
oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
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