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Wat God doet met de wensen van je hart
Arie van der Stoep

Vandaag naar een opvallend woord uit de Psalmen dat we eerder tegenkwamen. Het zegt: Hij

vervult de wens van wie Hem vrezen (1). Opvallend, maar waar. Het onthult iets over de relatie

tussen God en ons.

Eerst schrijft David in deze psalm 145: De HEER is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem

aanroepen in waarheid (2). In onze woorden: Hij is dichtbij mensen die tot Hem bidden vanuit een leven

met Hem en voor Hem. Die, zoals Johannes zegt: ‘uit de waarheid’ zijn (3). Bij wie Jezus het centrum van

hun leven is (4).

Waarvoor je niét hebt gebeden

Bij zulke mensen, zegt David, is God nooit ver weg. Hij blijft bij hen niet op een afstand staan. Hij

draagt ook geen mondkapje zoals wij, maar is dichtbij je en luistert naar je, wanneer je tot Hem bidt. Én

Hij dóet iets met wat je bidt. Soms ook met dingen waarvoor je niét hebt gebeden.

Je hebt het misschien wel eens - of vaker - meegemaakt dat je ontdekte: ‘Hé, dit of dat heb ik in stilte

altijd gewenst en nu, plotseling, geeft de Heer het mij. Ik heb er niet eens om gebeden!’ Mogelijk was

je je zelfs niet eens zo bewust van die wens. Maar God kent ons hart! (5)

Voor Hem zijn zowel onze bewuste als onze onbewuste wensen van belang. Want Hij is een Vader die

het heerlijk vindt om zijn kinderen zijn liefde voor hen te laten blijken. David zegt: Verlustig je in de HEER

(wees blij met Hem); dan zal Hij je geven de wensen van je hart (6).

Zo ‘menselijk’!

God leeft met je mee. Wat er in je hart is, is voor Hem belangrijk. Omdat jíj voor Hem belangrijk bent!

En door je wens te vervullen, laat Hij zien hoe Hij tegenover je staat.

Ik weet zeker dat veel meer mensen de waarheid hebben ervaren van dit ware woord, dat God de

‘wens vervult van wie Hem vrezen’. Niet als een Sinterklaas, bij wie je verlanglijstjes inlevert, maar als

iemand die dichtbij je wil zijn en je wil omarmen. Zoals het ook bij ons gaat, wanneer wij van iemand

houden. Dan vinden we het een plezier, om, als we daartoe kans zien, zijn of haar wens te vervullen. Zo

‘menselijk’ is God dus ook!

En wanneer Hij je dan op zo’n verrassende wijze tegemoet komt, dan voel je je geliefd en erkend, en

Hij wordt nog groter voor je! 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 145:19.

Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, ...

(2) Psalm 145:18.

De HEER is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.



(3) 1 Johannes 3:19.

Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn ...

(4) 2 Korintiërs 5:15b.

... voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,

die voor hen gestorven is en opgewekt.

(5) Psalm 139:1-2.

HEER, U doorgrondt en kent mij; U kent mijn zitten en mijn opstaan, U verstaat (= doorziet, begrijpt -

AvdS) van veraf mijn gedachten.

(6) Psalm 37:4.

Verlustig je in de HEER (= wees blij met Hem, geniet van Hem - AvdS); dan zal Hij je geven de wensen van

je hart.
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