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Deze tijd heeft een doel
Arie van der Stoep

Het klinkt misschien vreemd, maar deze turbulente tijd heeft een doel. God gebruikt deze voor

de verwezenlijking van zijn plan. Ons en de wereld maakt Hij erdoor klaar. Ons hierin, dat we

luider en duidelijker gaan roepen: ‘Heer Jezus, kom!’ En de wereld hierin, dat ze harder gaat

verlangen naar een verlosser die antwoord geeft op haar problemen.

Weliswaar zoekt men die in de verkeerde richting, maar wíj weten wie het is. Alleen, wat komt Jezus

doen? Brengt Hij het oordeel en de nieuwe hemel en aarde? Nee, er moet eerst iets anders gebeuren.

Hij is de laatste Adam, die de taak van de eerste Adam komt afmaken: de wereld aan zich onderwerpen

en laten delen in de zegen en liefde van God, zoals God bedoelde in Genesis (1).

Onder inspiratie van de Heilige Geest profeteerde Salomo hierover in de zeer profetische en

indrukwekkende Psalm 72. Zelf was hij een type, een voorafbeelding, van Jezus. En hij beschrijft hoe

Jezus als de Vredevorst over de aarde zal regeren en wat de gevolgen zullen zijn.

Hun volle opbrengst

Het eerste is: overwinning over de vijanden van God. Zoals Paulus profeteerde: Want Hij moet als

koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft (2). Maar dan blijkt ook hoe Hij

als Gods Zoon de liefde van God voor deze wereld in zijn hart draagt.

Hij zal, vanuit zijn grote macht en invloed, een einde maken aan onderdrukking, uitbuiting en

rechteloosheid (3). Hij zal het recht op de aarde terugbrengen en rechtelozen recht laten ervaren. Van

druk en geweld zal Hij hun leven bevrijden (4). En niet alleen de mensen, maar ook de aarde zelf. De

natuur en de gewassen op de aarde zullen onder zijn invloed bloeien en hun volle opbrengst geven. Er

komt een einde aan de honger (5).

Hij zal ons verhoren!

Tegelijk zal onder zijn invloed de voortdurende strijd tussen volken, staten en groeperingen stoppen.

De regeerders van de aarde zullen Hem respecteren en naar Hem luisteren (6). Er zal vrede zijn op de

gehele aarde, de vrede die relaties herstelt tussen mensen en volken. En kinderen van God zullen niet

langer vervolgd worden (7).

Hoewel er dan mensen zullen zijn die zich innerlijk tegen Hem blijven verzetten, zal dit alles toch

geslachtenlang duren (8). En men zal zich gelukkig prijzen om zijn leiding en regering (9).

Er staat nog veel meer in deze psalm. Teveel voor de omvang van dit korte stukje. Maar laten we vanuit

dit blijde vooruitzicht met nog meer kracht bidden: ‘Heer Jezus, kom spoedig!’ Hij zal ons verhoren!

Lees ook: De grote ommekeer 

en mijn boek: Komt de christen voor Gods troon?  

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:27-28.

En God schiep de mens ... en zei tot hen: ... vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst ...

    Genesis 2:15.

https://tinyurl.com/y3a7gskg
https://tinyurl.com/y8uwx5to


... de HEER God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.

(2) 1 Korintiërs 15:45, 25.

... de laatste Adam... Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten

gelegd heeft.

(3) Psalm 72:4.

Laat Hij recht verschaffen aan de ellendigen van het volk, laat Hij de armen redden, maar de verdrukker

verbrijzelen.

(4) Psalm 72:12-14.

Voorwaar, Hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; ... Van druk

en geweld zal Hij hun leven bevrijden, ...

(5) Psalm 72:6, 16.

Laat Hij zijn als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien.

Laat er een overvloed van koren in het land zijn; laat op de toppen van de bergen zijn vrucht golven als

op de Libanon, ...

(6) Psalm 72:9-11.

Mogen voor Hem de woestijnbewoners zich bukken, ... mogen alle koningen zich voor Hem neerbuigen,

alle volkeren Hem dienen.

(7) Psalm 72:3, 7.

Mogen voor het volk de bergen vrede dragen, ook de heuvelen , in gerechtigheid.

In zijn dagen bloeie de rechtvaardige (= hij/zij die aan God toebehoort - AvdS) en grote vrede, totdat er

geen maan meer is.

(8) Psalm 18:45.

Nauwelijks hadden zij van Mij gehoord, of zij gehoorzaamden Mij; vreemden veinsden onderdanigheid

tegenover Mij.

    Psalm 72:5.

Laat men U vrezen (= naar u luisteren - AvdS), zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht

tot geslacht.

(9) Psalm 72:17.

Laat zijn naam er zijn voor altoos, laat, zolang de zon er is, zijn naam bloeien. Mogen alle volken

elkander daarmee zegenen, Hem gelukkig prijzen.  
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