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Tegenstelling
Arie van der Stoep

Het lijkt een enorme tegenstelling. Aan de ene kant de woorden van de Hebreeën-schrijver, aan

christenen (!) geschreven: ... onze God is een verterend vuur (1). Aan de andere kant wat Mozes

over God zei: ... jullie hebben gezien, hoe de HEER, jullie God, jullie droeg, zoals een man zijn kind

draagt (2).

Inderdaad, een tegenstelling, maar tegelijk een heerlijke waarheid, vol betekenis. Geschreven, opdat we

weten hoe met God om te gaan. En tegelijk hoe Hij ons ziet en wat we van Hem mogen verwachten.

Juist in deze tijd van tegenstellingen.

Enerzijds ervaren we Gods bewaring, hulp, voorziening en bescherming, anderzijds bemerken we dat

we niet onkwetsbaar zijn, maar afhankelijk: van hun Vader afhankelijke kinderen. Van een Vader die

met hen meegaat door het leven en door alles heen.

Onbedoeld in een moeras

Zoals Hij dat deed met Israël, toen het door die grote en vreselijke woestijn van de Sinaï moest trekken

(3), om het beloofde land te bereiken. Hij ging met hen mee, ja, droeg hen zelfs. Zoals een man zijn kind

draagt, wanneer het te moeilijk wordt. En zo komen we weer bij die tegenstelling.

Aan de ene kant is Hij een groot en machtig God, die ons vervult met ontzag. Maar bovenal een God

die ontzagwekkend is in zijn liefde. Die daarom - aan de andere kant - zo dichtbij ons is, bewogen over

ons kan zijn en wiens hart naar ons uitgaat. Die ons te hulp schiet in onze strijd, in onze moeilijkheden

en teleurstellingen. Ook in deze zware dagen.

Altijd mogen we een beroep op Hem doen. Zelfs als we in het dragen van onze verantwoordelijkheid

gefaald hebben en in problemen zijn gekomen. Of als we onbedoeld in een moeras zijn beland,

doordat we de gevaren niet bijtijds onderkenden of de wegwijzers oversloegen. Want Hij is ook een

God van vergeving, van uitreddingen, heil en van aanneming tot zijn zonen en dochters (4).

In onze situatie

Daarom buigen we eerbiedig voor Hem en geven we Hem de eer daarvoor. Tegelijk zijn we vol

verwachting van wat Hij zal doen in onze situatie. Ook wanneer het virus heeft toegeslagen.

Want zijn Woord blijft waar, eveneens door Mozes gesproken: De HEER, uw God, die voor u uitgaat, Hij

zal voor u strijden ... (5) en dat zegt: ... Een burcht (een versterkte, veilige plaats) is ons de God van Jakob

(6). Die God, die een verterend vuur is, maar tegelijk ons tegemoet komt (7), om ons te dragen, ... zoals

een man zijn kind draagt.

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeën 12:28-29.

Laten we ... dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en

ontzag, want onze God is een verterend vuur.



(2) Deuteronomium 1:31.

... de woestijn, waar jullie hebben gezien, hoe de HEER, jullie God, jullie droeg, zoals een man zijn kind

draagt, op heel de weg die jullie gegaan zijn, ...

(3) Deuteronomium 1:19.

Toen braken wij van Horeb op en gingen heel die grote en vreselijke woestijn door, die jullie gezien

hebben, ...

(4) Efeziërs 1:5.

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus

Christus, ...

(5) Deuteronomium 1:30.

De HEER, jullie God, die voor jullie uitgaat, Hij zal voor jullie strijden ...

(6) Psalm 46:8.

De HEER van de heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob (= van Israël - AvdS).

(7) Jesaja 64:5.

U komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan U denken.
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