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Wie is een leider van God?
Arie van der Stoep

Gods hart gaat uit naar leiders. En Hij beloont hen. Dat zagen we de vorige maal. Maar ook dat

die liefde voor hen zich tegelijk naar ieder van ons uitstrekt. Dit heeft een reden. Want in zekere

zin zijn wij voor Hem allemaal leiders.

Dit idee komt niet zomaar aanwaaien. God schiep ons immers naar zijn beeld. Wij waren bedoeld om

over de schepping te regeren vanuit dat beeld-van-God-zijn (1), dus vanuit een liefde die leek op zíjn

liefde. Adam faalde daarin. En zolang ons leven een leven vanuit Adam is, zullen ook wij daarin falen.

We zullen dan onmachtig zijn om vanuit zo’n grote liefde als die van God te handelen. En we zullen

dan niet geschikt zijn voor het Koninkrijk van God (2). Dit is een ernstig probleem. Gelukkig heeft God

de oplossing gegeven.

Leiders van de wereld

Toen wij tot geloof in Jezus kwamen, heeft God, nadat wij gedoopt werden, zijn Geest in ons hart

uitgestort (3) - heb je dit al ontvangen? - en mét zijn Geest zijn eigen liefde (4). Sindsdien zijn we in de

leer (5). Door toedoen van Gods Geest leren we om lief te hebben vanuit Gods liefde. Dat is dezelfde

opofferende liefde die ook in Jezus was en die zoveel gevolgen had en heeft.

Wanneer ook wij vanuit die liefde leren spreken en handelen, heeft dit invloed op de wereld om ons

heen. Net zoals Jezus door die liefde kon leven én sterven voor de redding van de wereld - en daarmee

de grootste wereldleider ooit werd - zo kunnen ook wij daardoor ‘leiders’ van de wereld zijn en

worden. Als resultaat van het werk van de Heilige Geest in ons, die Gods liefde in ons hart laat werken

(6).

Dan zijn we leiders, door wie we zijn en door wat we doen. En dit leiderschap houdt nooit op. Want

Gods liefde bestaat tot in eeuwigheid. Dus ook Gods liefde-in-ons. Wij zullen voor eeuwig liefhebben!

Zegenende invloed

Dit is waarvoor je geschapen bent en geroepen en gered. En één ding kan ik je zeggen. Wanneer zijn

Koninkrijk van liefde nu al in je hart regeert, zul je gaan zien wat je toekomstige plaats en taak in dat

Koninkrijk is, nadat Jezus is teruggekomen.

Want wie vandaag bezig is om mensen lief te hebben en te zegenen, is een leider van God. Die zal zien

dat hij ook in Jezus’ komende Vrederijk zijn zegenende invloed zal uitoefenen (7). Je leven en die

invloed stoppen dan niet. Want wie voor God zo’n leider is, is dit voor altijd, ja, voor eeuwig!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 1:26.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, ..., opdat zij heersen (= regeren - AvdS) ...

(2) Romeinen 8:13.

Want indien jullie naar het vlees leven, zullen jullie sterven; ...



(3) Titus 3:4-6.

Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij ... ons

gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk

over ons heeft uitgestort ...

(4) Romeinen 5:5.

... de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige

Geest, die ons gegeven is.

(5) Jonannes 14:26.

... de Trooster, de Heilige Geest, ..., die zal u alles leren ...

(6) Galaten 5:22.

... de vrucht van de Geest is liefde, ...

(7) Efeziërs 2:4-7.

God echter, ..., heeft, om zijn grote liefde, ..., ons, ... mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten ...,

om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen ...
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