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Jij bent Gods keuze!
Arie van der Stoep

Je kunt twijfels hebben aan jezelf en aan van alles en nog wat, maar één ding staat vast: jij bent
Gods keuze! Of je daarbij denkt aan het geroepen zijn in een bediening of taak in Gods
Koninkrijk, of dat je denkt aan het geroepen zijn om een discipel van Jezus en een kind van God
te zijn. Gods keuze is altijd waar, definitief, onherroepelijk (1).

Dit betekent dat Hij aan die keuze vasthoudt. Ook als je zelf verkeerde keuzes maakt in je bediening of
in de weg die je gaat. Zijn ‘ja’ is ja’ (2). Hij roept je niet om je later weer los te laten. Je bent geen
speeltje voor Hem, maar kostbaar en uitverkoren (3). Daarom nam Hij ook de consequenties van die
keuze voor jou.

Diep en rijk

En de eerste consequentie daarvan is al net zo onherroepelijk als zijn keuze voor jou. Hij gaf
ongevraagd en onvoorwaardelijk voor jou het mooiste, beste en liefste dat Hij had: zijn geliefde Zoon.
Om door Hem voor jou een definitief, onuitwisbaar offer te brengen (4). Zodat nooit enig kwaad tussen
Hem en jou kan blijven bestaan en geen aanspraak van de boze op jou stand kan houden (5).

De tweede consequentie van zijn keuze voor jou is dat Hij je trouw blijft. Door alles heen. Hij blijft naast
je staan (6). Niet dat Hij alles goedkeurt of verbloemt. Soms heb je gewoon bekering nodig. Maar bij
Hem mag je te allen tijde terugkeren. Hij neemt je altijd weer aan en omarmt je met zijn liefde.

De derde consequentie van zijn keuze voor jou is dat Hij je neemt zoals je bent. Tegelijk zal Hij alles
doen wat nodig is om je te genezen, te reinigen en je te maken zoals Jezus is (7). Opdat er tussen Hem
en jou een diepe, vredevolle en vreugdevolle relatie zal komen, die je leven diep en rijk maakt.

Volle bloei

En de vierde consequentie van zijn keuze voor jou is dat Hij alles zal doen om je zijn doel voor jou te
laten bereiken: een leven dat vrucht draagt en bestemd is om tot volle bloei te komen in zijn Koninkrijk
(8). Zijn Koninkrijk, waarvan we steeds meer tekenen zien van de komst ervan.

Jezus ziet ernaar uit om je dan te ontmoeten (9). En de Vader verheugt zich erover om, samen met
Jezus, je straks voor zijn troon te zien, terwijl je Hem toejuicht (10) en je voor altijd je plaats bij Hem

Uit de Bijbel:

(1) Romeinen 11:29.
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

(2) 2 Korintiérs 1:20.
... hoevele beloften van God er ook zijn, in Hem is het: Ja; ...

3) Matteiis 13:45-46.
... Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.



(4) Hebreeén 10:10.
Krachtens die wil (van God - AvdS) zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van
Jezus Christus.

(5) Romeinen 8:35a.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

(6) 2 Timoteiis 2:13.
Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet (zo is Hij nu eenmaal -
AvdS).

(7 Romeinen 8:28-29.
... want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld
van zijn Zoon, ...

(8) Johannes 15:16.
... Ik heb jullie uitgekozen ..., opdat jullie zouden heengaan en vrucht dragen en jullie vrucht zou blijven, ...

(9) Johannes 17:24.
Vader, ..., Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die U Mij
gegeven hebt, ...

(10) Openbaring 7:9-10.
Daarna zag ik ... een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natién en talen
stonden voor de troon en voor het Lam, ... En zij riepen met luide stem ...: De zaligheid is van onze God, ...
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