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Heilbrengende wolken
Arie van der Stoep

‘Donkere wolken bedekken de aard’, zongen we vroeger, ‘wolken van zorg en verdriet’ (. Het
zijn op het ogenblik inderdaad niet de regenwolken die ons problemen geven, maar is het juist
de zon die ons onbarmhartig beschijnt en veel te hoge temperaturen veroorzaakt. Hoewel...

Al verlangen we naar regenwolken, die misschien meehelpen om de temperatuur wat omlaag te
brengen, die andere wolken zijn er ook. In elk geval die, waarmee we allemaal te maken hebben. Die
van de druk die er op ons staat door wat er om ons heen gebeurt, en die steeds groter wordt. We
bemerken de houding van veel mensen om ons heen, in de winkels, in de straten, overal.

Nog steeds zijn er mensen die in hun gedrag woorden kennen als ‘wellevendheid’, 'hulpvaardigheid’,
'beschaving’. Maar er is ook onverschilligheid, egoisme en consumptisme. Lees hiernaast maar wat
Paulus nog meer ziet (1). Dit alles neemt toe en dit soort verschijnselen baart ons zorgen.

Hoever we zijn gevorderd

Tegelijk weten we dat deze dingen wel moeten komen, dat ze behoren tot het ‘laatste der dagen’ (2).
Dat ze zelfs zullen toenemen, naarmate we verder komen in de ontwikkeling van de tijd. Daarin ligt een
groot gevaar.

Paulus waarschuwt daarvoor: ‘Doet niet met hen mee!’ (2) Want het is heel gemakkelijk, om in dat
gedrag meegesleurd te worden. Om op dezelfde wijze terug te reageren. Om te denken: ‘Het helpt
toch niet, wanneer ik mij anders opstel.’

Misschien helpt het niet, maar we behoren niet toe aan deze wereld, aan dit gedrag dat toorn van God
oproept (2). Dat zelfs het einde dichterbij brengt. Want juist door dit soort dingen zien we hoever we
zijn gevorderd naar het moment, dat die andere wolken opdagen. Die wolken waarop we wachten. Niet
de regenwolken, maar de wolken die komen op het moment, dat Jezus verschijnt.

Het kwade gekerkerd

Johannes kondigt ze aan met de woorden: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ... (3)
Die wolken vertegenwoordigen de hoop die wij hebben. Ze leiden de dag in, dat het kwade voor een
hele periode opgesloten, gekerkerd, zal worden en niet over de mensen zal kunnen regeren (4).

Dan zullen niet langer de wolken van zorg en verdriet of van te hoge temperaturen of van wangedrag
van mensen over de aarde regeren, maar de heilbrengende wolken van Jezus' heerschappij. Wanneer
wij Hem zullen zien zoals Hij is! (5)

Uit de Bijbel:

(*) Glorieklokken - nr. 126.

(1) 2 Timoteiis 3:1-4.

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn,
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,



liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos,
opgeblazen met meer liefde voor genot dan voor God.

(2) Efeziérs 5:6-7.
Laat niemand jullie misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God over de
kinderen van de ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mee.

(3) Openbaring 1:7.
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ...

(4) Openbaring 20:1-3.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand;
en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij
wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou
verleiden, voor dat de duizend jaren voleindigd waren; ...

(5) 1 Johannes 3:2.
... wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen,; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is.
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