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Je evenwicht kunnen bewaren
Arie van der Stoep

Hoe kun je in moeilijke tijden je evenwicht bewaren? Vraag het aan David! De Filistijnse koning

Akis had hem, op zijn vlucht voor Saul, het stadje Siklag toegewezen om er te wonen met zijn

mannen. Maar bij hun afwezigheid overvielen de Amalekieten die plaats. Die roofden hun

vrouwen, kinderen en bezittingen en staken de stad in brand.

Bij terugkomst bleken David en zijn soldaten alles kwijt te zijn! (*) Zijn mannen waren wanhopig en

woedend. Ze gaven hem de schuld en wilden hem stenigen. Het was een noodsituatie. En dan staat er:

Maar David sterkte zich in de HEER, zijn God (1).

Midden in de chaos en dreiging, deed David het enig juiste. Hij  stelde zich op tegenover deze

noodsituatie, door zich op God te richten als degene die regeert en van wie hij hulp en leiding

verwachtte (2). En God gaf die.

Doen wat David deed

Hij gaf David overwicht over de negatieve krachten die hem wilden vernietigen en zo Israël van zijn

toekomstige koning wilden beroven. Hij wist zijn mannen te overtuigen. En samen met hen ging hij de

vijand achterna en redde hun gezinnen en eigendommen.

Temidden van alle onrust en onzekerheid kunnen ook wij in de rust zijn en in gebed pal staan voor

onze gezinnen, families en allen die ons lief zijn, en zo onze geestelijke vijanden overwinnen, die ons

eronder willen krijgen. Alleen, hoe krijgen we die rust en dat overwicht?

Door te doen wat David deed. Midden in die botsing met emoties, angsten en tegenstand, greep hij

terug op wat hij had geleerd in die talloze momenten, waarin hij God in de stilte had gezocht.

Waarover hij zei: Een ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER al

de dagen van mijn leven (3).

Weerbaar

Op dat dramatische moment bij Siklag richtte David zijn hart op God en kwam over hem de rust van

Gods tegenwoordigheid. De rust waarover hij schrijft: ... Hij bergt mij in zijn hut (de hut van de rust van

Gods tegenwoordigheid) ten dage van het kwade ... (4) Die rust bracht hem in evenwicht. Het kwade

kon hem niet overwinnen. Dat was zijn redding.

Want dit is een geestelijke waarheid: in de geestelijke strijd van deze eindtijd kunnen wij staande

blijven, wanneer we diep met Jezus verbonden zijn en hebben geleerd om bij Hem te schuilen (5).

Hoe groter het onheil, hoe groter de kracht van God zal blijken te zijn (6).

Wanneer we ons aanwennen om dagelijks ‘in het huis van de Heer te verblijven’, kan Hij ons leren om

ons te ‘sterken in de Heer, onze God’ en weerbaar te zijn tegenover de omstandigheden (7).

Uit de Bijbel:

(*) Lees deze boeiende geschiedenis in 1 Samuël 30.



(1) 1 Samuël 30:6.

... Maar David sterkte zich in de HEER, zijn God.

(2) Psalm 3:4-5.

Maar U, HEER, bent een schild dat mij dekt,

mijn eer, en die mijn hoofd opheft.

    Psalm 27:1-3.

De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?

De HEER is de vesting van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?...

(3) Psalm 27:4.

Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de HEER (= te verkeren in

Gods tegenwoordigheid - AvdS) al de dagen van mijn leven, ...

(4) Psalm 27:5.

... Hij bergt mij in zijn hut (= in de hut van de rust van Gods tegenwoordigheid - AvdS) ten dage van het

kwade ...

(5) Psalm 91:1.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige

(Basisbijbel: Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig).

(6) 1 Korintiërs 10:13.

Jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat

jullie boven vermogen worden verzocht, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen,

zodat jullie ertegen bestand zijn.

(7) Efeziërs 6:10, 14.

... weest krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht.

Stel je dan op, je lendenen omgord met de waarheid, ...
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