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De vrijheid van een christen
Arie van der Stoep

Een christen is een vrij mens. Hij wordt niet geregeerd door hartstochten, wilde verlangens of

dwangmatige ideeën. Niemand heeft het recht om hem te manipuleren of hem zijn wetten op te

leggen. Ook geen regels uit de Wet van Mozes.

Zelfs wanneer die laatste worden aangehaald uit een bijbelgedeelte, vlak voor het begin van het

Nieuwe Testament, behoren ze nog altijd tot de periode van de ‘Wet’, de periode van de geestelijke

‘onvolwassenheid’ van Israël (1).

Als kind van God ben je een discipel van Jezus. Je wandelt met God en volgt Jezus’ voetsporen. In jouw

leven is zíjn leven te herkennen: je bent een zoon van God geworden. Dat recht heb je gekregen door

je geloof in Jezus (2). En een zoon leeft niet vanuit wetten. Dat doet een slaaf. Of een onvolwassen kind.

Om welke redenering ook

Een zoon leeft vanuit relatie, vanuit de vertrouwensband met zijn Vader. Hij wil niets liever dan één met

Hem zijn en zijn doel volgen. Dagelijks ziet hij uit naar Hem. Hij zoekt zijn leiding en geniet van zijn

leven in de vrijheid van het zoon-van-God-zijn.

Daartoe stort God zijn Geest in zijn hart uit, de Geest van de vrijheid (3). Als bewijs van zijn zoon-zijn,

om hem daarin te bevestigen (4). Én om als een zoon van God te kunnen wandelen. Daarom

waarschuwt Paulus: Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen (5). Dat is strijdig met het zoon-zijn.

Daarom moet je die vrijheid nooit prijsgeven, om welke redenering ook, hoe mooi en waar die ook

klinkt. Want het is een afwijzing van wat God voor je bedoelt. Het gaat in tegen de Heilige Geest (4).

Daarom zegt Paulus: Houdt dus stand tegenover die redeneringen van mensen (5).

Vanuit geloof

Wat God voor ons bedoelt, is dat we als kinderen en zonen van God leren leven vanuit de leiding van

de Heilige Geest (4). Die geeft Hij ook (6). Ook voor het overwinnen van zwakheden.

Door God te vragen om door zijn Geest daarover te regeren en desnoods om gebed ervoor te vragen,

ontvang je de overwinning. Want juist als wij zwak zijn, kan Hij in ons zijn kracht laten zien (7). Dan

ervaren we hoe machtig Hij is en stellen we des te meer ons vertrouwen op Hem.

Daarom zeggen we tegen elkaar: je bent vrij! Vrij om niet door regels en wetten geregeerd te worden,

maar om te leven vanuit geloof. En om vanuit geloof liefde uit te delen (8).

Uit de Bijbel:

(1) Galaten 3:23-25.

... De wet is dus een tuchtmeester (= opvoeder voor onmondige kinderen - AvdS) voor ons geweest tot

Christus (= totdat Christus kwam - AvdS), ...

(2) Galaten 4:4-5.



 ... zijn Zoon uitgezonden,... om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen

zouden verkrijgen.

    Galaten 3:26.

Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

(3) 2 Korintiërs 3:17.

... waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.

(4) Romeinen 8:14-15.

Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want jullie hebben niet

ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar jullie hebben ontvangen de Geest van het

zoonschap, door wie wij roepen: Abba, (lieve) Vader.

(5) Galaten 5:1.

Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer

een slavenjuk opleggen.

(6) Galaten 5:16, 18, 25.

... wandelt door de Geest ...

Indien jullie je ... door de Geest laten leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.

Indien wij door de Geest leven, laten we ook door de Geest het spoor houden.

(7) 2 Korintiërs 12:9.

... de kracht (= Gods kracht - AvdS) openbaart zich pas ten volle in zwakheid.

(8) Galaten 5:6.

Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn (noch welke andere wet ook -

AvdS), maar geloof, door liefde werkende.
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