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Als je God zoekt in de stilte
Arie van der Stoep

God spreekt! (*) Onder andere uit de geschiedenis van Elia, die Hem ontmoette in de woestijn op

de berg Horeb, kunnen we zien dat God met name spreekt op momenten, dat we stil zijn om

naar Hem te luisteren.

God spreekt op allerlei wijzen. Bijvoorbeeld door ons dingen bewust te maken of ze diep in ons hart

tegen ons te zeggen. Maar ook door bij het lezen van zijn Woord, de Bijbel, een vers sterk tot ons te

laten spreken. En op zichzelf is zijn Woord natuurlijk al zijn Woord. Het is openbaring. Die we ter harte

nemen.

Nog groter!

Bij het lezen ervan kan het gebeuren, dat je bijvoorbeeld stuit op de woorden van Micha: Wie is een

God als U, die de ongerechtigheid vergeeft en die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van

zijn erfdeel (van degenen van zijn volk die Hem niet hebben verlaten). Die zijn toorn niet voor eeuwig

behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! (1)

Die woorden zijn indrukwekkend! Ze tonen hoe groot God is. Zo groot, dat Hij het zich kan permitteren

om al je schuld en zonden terzijde te schuiven, ja, ze volkomen teniet te doen (2) en ze te vergeven.

Bij God ondermijnt dit zijn grootheid niet. Integendeel, het maakt Hem juist groter! Geen afgod kan

zich dit veroorloven. Het zou diens geloofwaardigheid naar het idee van zijn dienaren teniet doen.

Maar de grootheid en macht van de eeuwige God blijkt juist uit de vergeving die Hij zo van ganser

harte schenkt: Wie is een God als U ... die dit doet! (1) Ja, Hij is zelfs nog groter!

Onze toekomst

Hij is een God die zijn toorn (zijn diepe verontwaardiging over de zonde) niet voor eeuwig behoudt -

niet vasthoudt aan het oordeel - maar een welbehagen heeft in goedertierenheid (1). Dat is: Die er

vreugde in vindt, om onze zonden uit te wissen, ons te omarmen met zijn daden van oneindige

goedheid en ons herstelt (3). De zon gaat voor ons schijnen! Er is leven en licht! (4)

Bij zo’n God durf je voor zijn troon te komen en je hart voor Hem te openen. Zoals God door Jesaja

zegt: Komt toch en laat ons tezamen rechtspreken. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit

worden als sneeuw; ... (5). Die God is ons heil - onze redding, onze toekomst! (6) Zoals de naam van

Jezus zegt (**). Wat een genade om in de stilte die grote God te mogen ontmoeten!

Uit de Bijbel:

(*) Zie Horen wat God spreekt (Uit Gods hart, nr. 048).

(1) Micha 7:18.

Wie is een God als U, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn

erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in

goedertierenheid!

https://tinyurl.com/yxpt2z5m


(2) Micha 7:19.

... Hij zal onze ongerechtigheden vertreden (= vertrappen, de negatieve kracht ervan verbreken - AvdS).

Ja, U zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee.

(3) Psalm 86:5.

Want U, o Heer, bent goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

(4) Psalm 27:1.

... De HEER is mijn licht en mijn heil, ...

    Johannes 8:12.

... Jezus ...: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal

het licht van het leven hebben.

(5) Jesaja 1:18.

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HEER; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit

worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

(6) Jesaja 12:2.

Zie, God is mijn heil (= mijn redding, herstel, genezing - AvdS), ik vertrouw en vrees niet, ...

(**) Jezus = God is heil; God is redding (zie Matteüs 1:21 - Hij is het, die zijn volk zal redden van hun

zonden).
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