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Kan ik dat ook zeggen?
Arie van der Stoep

Mijn moeder heeft geen gemakkelijk leven gehad. Zo moest zij tijdens de Slag om Arnhem, in de

Tweede Wereldoorlog, op een dag het huis uitvluchten, hals over kop, met achterlating van

alles, net als iedereen in de omgeving.

Het was daar levensgevaarlijk geworden vanwege de hevige beschietingen om ons heen. In de vallende

avond is ze toen, samen met ons, haar vier kinderen en nog twee andere kinderen, naar een verderop

gelegen dorp gelopen, waar het op dat moment veiliger was.

De acht maanden daarna, tot aan het einde van de oorlog, zwierven we als vluchtelingen - ‘evacués’ -

rond, van de ene naar de andere tijdelijke opvangplek. Door de oorlogsomstandigheden, moest zij het

die periode ook nog doen zonder de steun van mijn vader. Maar ook haar verdere leven was dikwijls

niet gemakkelijk.

God deed iets anders

Ik herinner mij hoe zij in zulke moeilijke perioden aan tafel dikwijls Psalm 56 las: Mijn omzwerving hebt

U te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek? (1) En vooral deze woorden zijn

mij altijd bijgebleven: Dit weet ik: dat God met mij is (2). Dit las zij in geloof. Het waren háár woorden.

Dat zij ze las, heeft mij altijd geraakt. Niet, dat ik ze gemakkelijk heb kunnen nazeggen. 

Zelf heb ik eveneens veel meegemaakt, verkeerde wegen gegaan en kwaad ondervonden van mensen,

van wie ik iets anders had menen te mogen verwachten. Daarin ben ik natuurlijk niet de enige.

Levensomstandigheden kunnen zwaar zijn, mensen kunnen je teleurstellen of zelfs ernstig pijn doen.

Dan rijst levensgroot de vraag: ‘Kan ik dat ook zeggen: Dit weet ik: dat God met mij is? En geeft mij dat

rust, zoals mijn moeder daarin haar troost vond?’ Ik moet eerlijk zeggen dat dit lang niet altijd het

geval is geweest. En ik bewonder haar er des te meer om. Maar God deed wel iets anders.

Tot werkelijkheid

Hij bracht in mijn hart een andere waarheid uit die psalm tot stand: ... God, wiens woord ik prijs, de HEER,

wiens woord ik prijs (3). Hij maakte dat zijn Woord voor mij alles is geworden. Dat het voor mij een

vreugde is en de allerhoogste waarheid over alles (4). Hij heeft mijn leven ermee gevuld en dagelijks

spreekt Hij erdoor tot mij.

Daarom weet ik: Hij zal ook de erop volgende woorden uit die psalm in mij tot werkelijkheid maken: ...

op God vertrouw ik, ik vrees niet; ... (3) Zodat ik, net als David en mijn moeder, te allen tijde kan zeggen:

Dit weet ik: dat God met mij is! 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 56:9.

Mijn omzwerving hebt U te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik; zijn zij niet in uw boek?

(2) Psalm 56:10.



... dit weet ik: dat God met mij is.

(3) Psalm 56:11-12.

Op God, wiens woord ik prijs, op de HEER, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?

(4) Johannes 17:17.

(Jezus bad tot de Vader:) Heilig hen in uw waarheid (= laten zij U geheel toebehoren op grond van uw

waarheid - AvdS); ... uw Woord is de waarheid. 
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