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Uit de waarheid zijn
Arie van der Stoep

Toen Jezus voor Pilatus terechtstond en deze vroeg: ‘Bent u een koning?,’ antwoordde Jezus: ...

Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou

getuigen; ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem (1). Later heeft ook Johannes het

over het ‘uit de waarheid zijn’ (2).

‘Wie ‘uit de waarheid’ is, luistert naar mijn stem,’ zei Jezus. Ieder die dit niet is, zal dus niet naar Hem

luisteren. ‘Uit de waarheid zijn’ heeft alles te maken met de vraag wat je doet met Jezus en met wat Hij

zegt. Dus met het Woord van God, de Bijbel. En dus ook met de liefde van God. Maar er is meer.

De kern van je bestaan

Hieruit blijkt dat ‘uit de waarheid zijn’ een gesteldheid van je hart is. Een met heel je wezen op God

gericht zijn. Met heel je hart ernaar verlangen, dat Gods hart in je eigen hart weerklank zal vinden. Dat

zijn stem het mooiste is wat je kunt horen. En dat er een eenheid zal zijn tussen Hem en jezelf. Dat

Jezus de kern van je bestaan is.

Is dit het niet wat God voor ons bedoelde, toen Hij ons schiep, dit ‘uit de waarheid zijn?’ Dit moest

zichtbaar worden in ons leven. Daarom was er die boom van de kennis van goed en kwaad (3). Opdat

Gods spreken er niet maar een beetje bij zou hangen, maar wij bewust zouden kiezen voor Hem. Voor

het aannemen van zijn Woord. Om zo voor altijd te leven in een diepe verbondenheid met Hem (4).

Van daaruit begrijpen we wat Jezus bedoelde. Hij wilde ons terugbrengen bij de Vader. Voor Hem zijn

wij uit de waarheid, omdat wij wensen dat ons hele leven - ons doen en laten, ons denken, geloven en

verwachten - z’n basis vindt in wat God zegt. In het één zijn met Jezus, het levende Woord van God (5).

Leven vanuit een liefdesband

Het is als met een kamer. Je bent erin en je woont erin. Je zou eruit kunnen lopen, maar dat doe je niet.

Net zo ‘woon’ je in God. Hij omringt je met zichzelf, met Jezus en met zijn Woord. En je kiest ervoor,

om ‘in Hem te blijven’, in die ‘kamer’, in die gemeenschap met Hem (5). En om te leven vanuit die basis,

‘uit de waarheid’.

Dat is leven vanuit een liefdesband met Jezus, een band van geloof en vertrouwen, van het door Hem

je aanvaard weten en voelen. En je merkt hoe Hij, die de Waarheid is (6), je vrijmaakt (7). Dat was Jezus’

getuigenis tegenover Pilatus.

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 18:37.

Pilatus ... zei tegen Hem: Bent U dan toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik koning ben.

Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen;

ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.

(2) 1 Johannes 3:19.

... onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn ...



(3) Genesis 1:17.

... van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want ten dage, dat

jullie daarvan eten, zullen jullie voorzeker sterven (= aan de dood onderworpen worden - AvdS).

(4) Johannes 3:36.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(5) 1 Johannes 1:3b.

En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

(6) Johannes 14:6.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; ...

(7) Johannes 8:31-32.

Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als jullie in mijn woord blijven (= eraan vasthouden,

wanneer het jullie leven is - AvdS), zijn jullie echte discipelen van Mij en jullie zullen de waarheid

verstaan, en de waarheid zal jullie vrijmaken.
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