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God heeft het al gezien!
Arie van der Stoep

‘Ziet God wel wat ik meemaak?’ vragen we ons soms af. Want we zijn mensen die zwak zijn en

die met moeilijke omstandigheden te maken hebben. We voelen ons niet altijd opgewassen

tegen onze situatie en vinden niet het antwoord dat we nodig hebben.

Israël was in Egypte en leed zwaar onder de slavernij van de Egyptenaren. Mozes dacht voor het volk

op te kunnen komen, maar dat werd een totale mislukking. Hij moest vluchten om zijn leven te redden.

En dan, na veertig jaar, als Hij een volledige verandering heeft ondergaan, heeft hij die indrukwekkende

ontmoeting met God in de woestijn bij de brandende braambos.

Kunnen zien en ontvangen

God stuurt hem naar Egypte. ‘Want,’ zegt Hij, Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, ... ’Mozes,

mocht je denken dat Ik daaraan voorbijga’ - ‘dat ik aan jouw situatie voorbijga,’ zegt God vandaag

tegen ons - ‘weet dan dat Ik hun gejammer over hun (slaven)drijvers heb gehoord, ja, Ik ken hun

smarten’ (1). ‘Ook de jouwe,’ zegt God vandaag.

Met die laatste woorden zegt Hij niet alleen: ‘Ik wéét van je ellende,’ maar ook en vooral: ‘Ik deel erin.

Jouw verdriet doet Mij pijn.’ Hij is er bewogen over en erbij betrokken (2). Sterker nog, Hij is al

opgestaan om er iets aan te doen, nog voordat je dat ziet (3).

Om Israël te kunnen bevrijden, moest er een heleboel gebeuren. Daarvoor was een man nodig die

daarvoor was klaargemaakt. Net zoals God vandaag eerst iemand moet vinden en voorbereiden,

alvorens Hij een volk het bevrijdende Evangelie kan laten brengen. Of zoals ook wijzelf soms eerst

voorbereid moeten worden, voordat we klaar zijn om Gods hulp te kunnen zien en ontvangen.

Ons heil en ons deel

Want soms moeten we eerst leren ons aan God over te geven, naar Hem te luisteren en zijn leiding te

aanvaarden. Ook als we die niet begrijpen. Intussen is Hij echter al neergedaald om zijn hulp voor te

bereiden. Soms zelfs nog eer we tot Hem roepen (4) en nog maar wat aanmodderen.

Dan gebruikt Hij onze omstandigheden om in ons het verlangen te wekken naar dat land, ‘vloeiende

van melk en honing’, dat Hij voor ons heeft bestemd (5). Het land van een leven in zijn

tegenwoordigheid, in afhankelijkheid van Hem. Een leven waarin zijn heil ons deel is, sterker nog,

waarin Hijzelf ons heil is (*) en ons deel (6).

Wanneer we daarnaar verlangen, zijn we klaar om Gods hulp te zien en te ontvangen.

Uit de Bijbel:

(1) Exodus 3:7.

En de HEER zei: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over

hun (slaven)drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.

(2) Matteüs 9:36.



Toen Hij (= Jezus - AvdS) de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij

voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.

    Psalm 22:25.

... Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem

verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.

(3) Exodus 3:8.

Daarom ben Ik (al voordat zij dat zien - AvdS) neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te

redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, ...

(4) Psalm 66:17.

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.

(5) Hebreeën 4:3a + 8.

Want wij gaan tot [de] rust in (het land vloeiende van melk en honing - AvdS), wij, die tot geloof

gekomen zijn, ...

(*) Lees: God is mijn thuiskomst (Uit Gods hart - nr. 026).

(6) Psalm 16:5.

O HEER, mijn erfdeel en mijn beker, ...
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