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Drievoudige kracht
Arie van der Stoep

We weten dat we zwak zijn. En dat we van onszelf uit nooit in staat zullen zijn om het doel van

ons leven en de hemel en straks de nieuwe aarde te bereiken. Maar God is er ook nog!

Hij leert ons dat we in alles waarin we falen, één ding nooit moeten vergeten. Om met al onze zonden,

fouten en falen altijd naar Hem toe te gaan en ze aan Hem te belijden. Dat is: ze tegenover Hem te

erkennen en uit te spreken. Johannes zegt: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en

rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1). Hij vergeeft

ze en doet de negatieve kracht ervan teniet.

Ongedaan gemaakt

God wil eerlijkheid. Ook in dingen die andere mensen misschien niet van ons zien of horen. David zegt:

... U wilt waarheid in het verborgene (2). God wil dat zijn waarheid zal regeren over alle dingen in ons

leven. Want zijn waarheid is licht dat Hij over ons laat schijnen.

Zijn waarheid is: alle dingen liggen open en ontbloot voor zijn ogen (3). Daar moeten we dus gewoon

met Hem over communiceren. Dan zal de kracht van zijn waarheid spreken. En de kracht daarvan is:

vergeving en verzoening (4). Het is voorbij! Het kwaad zal niet zegevieren in je leven. Je behoort Hem

toe. Hij heeft de prijs voor je betaald en zal nooit toestaan dat het kwade je uit zijn hand zal roven (5).

Om daarvoor te zorgen, beschikt God over drievoudige kracht die Hij in je laat werken. Allereerst is dat

de enorme kracht van het bloed van Jezus. Dat bewerkt verzoening. Door een beroep op zijn bloed te

doen, gaat de waarheid daarvan gelden. Die is: Het is goed tussen God en jou, je zonden bestaan voor

Hem niet meer, ze zijn ongedaan gemaakt, er valt niets meer over te zeggen, je bent van Hem (4).

Geschapen voor het licht

De tweede kracht waarmee God werkt, is de enorme kracht van de Heilige Geest. Die werkt op basis

van Jezus’ bloed. Door zijn kracht bewerkt God een nieuw leven in je. Dat heet: heiliging (6). Die richt je

op het volmaakte, op een leven met Jezus en een toekomst met Hem. Die maakt je daarvoor geschikt.

Je verandert vanbinnen, je leven gaat er anders uitzien. Op zijn kracht mag je altijd een beroep doen.

De derde kracht waarmee God in ons werkt, is de enorme kracht van zijn liefde. Niemand kan die

ongedaan maken. Want God ís liefde (7). Hij kan het niet verdragen wanneer wij in vreemde atmosferen

verkeren, in duisternis. Hij heeft ons geschapen voor het licht. Daar is Hijzelf en daar wil Hij ons ook

zien. Hij wil daar samen met ons zijn. Ook op zijn liefde mogen wij een beroep doen. Altijd! (8)

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 1:9.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te

reinigen van alle ongerechtigheid.

(2) Psalm 51:8.

..., U wilt waarheid in het verborgene, ...



(3) Hebreeën 4:13.

... alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te

leggen.

(4) Romeinen 5:10.

... met God verzoend ... door de dood van zijn Zoon, zullen wij ..., nu wij verzoend zijn, behouden worden,

doordat Hij leeft.

(5) Johannes 10:27-28.

Mijn schapen ... zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

(6) 2 Tessalonicenzen 2:13.

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Heer geliefde broeders, dat God u als

eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

(7) 1 Johannes 4:16.

... God is liefde ...

(8) Romeinen 8:31b-39.

... Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar

voor ons allen overgegeven heeft, ons mét Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van

God beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? ... Wie zal ons scheiden van de

liefde van Christus? ... Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal

kunnen scheiden van de liefde van God, ...
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