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Uitgedaagd

Arie van der Stoep

We worden nogal eens ‘uitgedaagd’. Met dat woord bedoelen we dat we voor moeilijkheden
komen te staan. Moeilijkheden door mensen, omstandigheden, verleidingen, tegenslagen. Het
moeilijkste is het, geconfronteerd te worden met sommige van je eigen reacties, zwakheden van
je karakter, temperament of gevoelsleven. Wanneer je geen raad weet met jezelf.

De verleiding kan dan zijn, om de gemakkelijkste weg te kiezen, je te laten gaan. Of juist omgekeerd, te
proberen jezelf te veranderen. Helaas, beide gevallen leiden tot niets. Ze staan God in de weg om je
zijn grootheid te tonen en te laten zien wie je voor Hem bent.

David kwam tegenover een boosaardige vijand te staan: Goliat, de Filistijn (*). Voor ons het beeld van
de satan, die grote, geharnaste en zwaar bewapende tegenstander, die ons door zijn optreden steeds
weer uit de sfeer tracht te halen van een leven met God (1). Heel Israél sidderde. Het volk wist zich geen
raad. En Saul, hun koning, die hen voor moest gaan, deed niets.

Kracht van opstanding

Toen kwam David. Hij kon het niet verdragen, dat iedereen zich boog onder het machtsvertoon van die
godslasteraar, die zich verhief tegen God en alles wat heilig is. Zoals Jezus, onze David, ons niet onder
de heerschappij kon laten van de satan, maar hem versloeg, door onze zwakheid, de zonde, op zich te
nemen en hem zo de wapenen uit de handen te slaan waarmee hij over ons had geheerst (2). Zo werd
Hij onze redding!

Het heeft dan ook geen zin om te proberen om onszelf tot betere en sterkere mensen te maken. Goliat
is sterker dan wij. We hebben een betere mogelijkheid.

Gods vergeving heeft de weg vrijgemaakt voor de kracht van Gods Geest. Door Hem wekte Hij Jezus
op uit de dood. En met diezelfde kracht van opstanding wil Hij ook in ons werken (3). Zodat wij kunnen
opstaan uit alles wat negatief is en onze krachten te boven gaat: onze misére, ons onvermogen en
onze zwakheden ().

Waarin onze overwinning ligt

Daarvoor is het nodig dat wij, net als David en Jezus, bereid zijn om te sterven. In die zin, dat wij ermee
stoppen, om te proberen om vanuit onze eigen kracht onszelf te verbeteren en ‘uitdagingen’ het hoofd
te bieden (5). Dat we onszelf toevertrouwen aan de kracht van de Heilige Geest, zodat Hij in ons kan
doen, wat wij niet kunnen. Want daarin ligt onze overwinning, onze opstanding in een nieuw leven met
Jezus (6).

Uit de Bijbel:

*) Lees 1 Samuél 17.

(1) 1 Petrus 5:8.
... Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.



(2) Matteiis 8:17.
... Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.
Kolossenzen 2:15.
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

(3) Efeziérs 1:17-19.

... de Geest van wijsheid en van openbaring ... zodat jullie zullen weten, ..., hoe overweldigend groot zijn
kracht is aan ons, die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft
gewrocht (= die Hij heeft laten werken - AvdS) in Christus, door Hem uit de doden op te wekken ...

4) Efeziérs 5:14.
... Ontwaakt, jullie die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over jullie lichten (= schijnen - AvdS).

(5) 2 Korintiérs 12:9.
... de kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer
roemen, opdat de kracht van Christus over mij zal komen.

(6) Efeziérs 4:20-22.
... gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat jullie, wat jullie vroegere wandel betreft, de oude mens (die het
zelf wel kan - AvdS) aflegt, ...

Romeinen 6:4.
Wij zijn dan met Hem (= met Jezus - AvdS) begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus
uit de doden op gewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden
wandelen.
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