
WWW.KOMMM.NL

Je laten verbinden met de hemel
Arie van der Stoep

Jezus ging naar de hemel. Vooraf zei Hij: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God

en uw God (1). Dat is niet zomaar een mooie gedachte. Jezus gaf daarmee aan welke grote

gebeurtenis ging plaatsvinden.

Vóór zijn komst naar de aarde, toen Hij nog in de hemel was, was Hij daar als het levende, krachtige

Woord van God, door Wie God alles had geschapen (2). Zijn komst naar de aarde en zijn lijden, sterven

en opstanding brachten een grote verandering.

Elke barrière van zonde tussen God en ons werd daarmee afgebroken. Voortaan was Jezus niet meer

alleen het Woord van God, maar ook onze Redder en Verlosser en onze verbindingsweg naar de hemel

(3), naar God. God werd onze Vader. En sinds het moment dat Hij terugging naar de hemel,

vertegenwoordigt Hij ons daar bij Hem, spreekt Hij namens ons met Hem en pleit Hij ons vrij (4). Daar

gebeurde trouwens nog meer.

De grote reden

In de hemel aangekomen, werd Jezus door zijn Vader verheven tot diens eigen goddelijkheid (5) en tot

een volmaakte eenheid met de Vader en de Heilige Geest (6). En binnen die relatie heeft Hij voortaan

een doorslaggevende stem in onze redding en verlossing (7).

Sindsdien is er in de hemel een eenstemmige en volmaakte samenwerking tussen Jezus en de Heilige

Geest. Een eenheid, gericht op redding en verlossing en om het leven van Jezus in ons gestalte te

geven (8).

Vanuit die eenheid werd op de grote Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort op Jezus’ discipelen en

gebeurt dat vandaag nog steeds bij mensen die naar Hem verlangen. Door zijn kracht maakt Hij in ons

zichtbaar dat we kinderen van God zijn. Kinderen die één zijn met hun Vader en met Jezus (9). Dat is de

grote reden van Jezus’ hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest.

Onze beurt

Zo werken de Zoon en de Geest niet alleen in de hemel samen tot ons behoud, zij doen dat ook hier

op de aarde. Namelijk in ons eigen hart.

Vindt Gods Geest daartoe de ruimte in ons? Kan Hij Gods Woord, de Bijbel, tot ons laten spreken,

doordat wij die openen? Zodat Gods Woord en Geest kunnen samenwerken in ons hart, net als in de

hemel? Vandaag is het onze beurt om ons te laten verbinden met de hemel, met onze Vader.

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 20:17.

Jezus zei tot haar: ... ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar

mijn God en uw God.

(2) Johannes 1:3.



Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

(3) Johannes 14:6.

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; ...

(4) Romeinen 8:34.

... Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook

voor ons pleit.

(5) Filippenzen 2:9-11.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam (= de naam van God

- AvdS) geschonken, opdat ... alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer (‘Heer’ is het woord waarmee

God in het Nieuwe Testament wordt aangeduid - AvdS), tot eer van God, de Vader!

(6) 1 Johannes 5:7.

Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn

één].

(7) Johannes 5:22.

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.

(8) Galaten 4:19.

Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft.

(9) Johannes 17:21.

Jezus bad tot de Vader: Opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; ...
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