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Eén ding heb ik gevraagd...

Arie van der Stoep

David - temidden van veel vijanden en veel strijd. Altijd weer. Zelfs pleegt een vriend, die hij had
vertrouwd, verraad tegen hem (1). Wat doet een mens dan? Wat doet David? Hij zingt, hij spreekt
zijn geloof uit: De Hezr is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? (2)

Dat was Davids kracht: God en zijn onbegrensde vertrouwen in Hem. Die had hem geroepen en stond
naast hem. Die zou hem de overwinning geven op zijn tegenstanders en hem antwoord geven: Al
legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet! Al komt er een grote strijd op mij af, toch blijf ik
vertrouwen! (3)

Geheim wapen

Maar David had dan ook een geheim ‘wapen’. Daarnaar had hij gezocht en hij had het gevonden. Hij
zei: Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik. Dat ene ding, dat ‘wapen’ was: te verblijven in het
huis van de Heer al de dagen van mijn leven (4). Zonder dat ‘wapen’ kon hij niet.

Hij zei nooit: ‘Nu ben ik er wel!” Wat David wenste en waarin zijn kracht lag, moest steeds weer
vernieuwd worden: het zijn in de tegenwoordigheid van God. Vanuit dat voortdurend dichtbij God zijn
vond hij de weg die hij kon gaan, en de wijze waarop hij kon slagen.

Als hij dat even vergat, ging het mis. Denk maar aan Batséba of aan de volkstelling die God niet wilde.
De Heer zal ons vinden

Zo is het ook bij ons. Willen we de overwinning behalen over onze vijanden - en die zijn er bij de vleet!
denk bijvoorbeeld maar aan die brullende leeuw en zijn verleidingen (5) - dan hebben ook wij dat ene
ding nodig: te verkeren in het huis van de Heer - zijn tegenwoordigheid te zoeken - al de dagen van
ons leven, elke dag. Om om te gaan met Jezus, de enige die ons echt kan helpen in alles wat moeilijk is
en zwaar en wat ons teveel is (6). Omdat Hij het al volbracht heeft, ons is voorgegaan.

Daarvoor behoeven we heus geen zware lasten op ons te nemen. We gunnen onszelf er alleen wat
meer tijd voor. We gaan er gewoon eens even rustig voor zitten. Op een plaats waar niet direct allerlei
dagelijkse dingen op ons afkomen of mensen ons komen storen. Op een rustig ogenblik. Desnoods s
nachts of ‘s morgens vroeg.

De Heer zal ons daar vinden, want Hij kent ons en weet waar we zijn (7). Dan wordt elke plek waar wij
zijn, het 'huis van de Heer'!
Uit de Bijbel:

(1) Psalm 41:10.
Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, ... heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.

(2) Psalm 27:1.
... De Heer is mijn licht en mijn heil (= mijn hoop en mijn redding - AvdS), voor wie zou ik vrezen? ...



3) Psalm 27:3.
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij (= al komt er
een grote strijd op mij af - AvdS), desondanks blijf ik vertrouwen.

@) Psalm 27:4.
Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis van de Heer (= in de nabijheid
van God - AvdS) al de dagen van mijn leven, ...

(5) 1 Petrus 5:8.
... Uw tegenpartij (= uw tegenstander - AvdS), de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie
hij zal verslinden.

(6) Psalm 23:4.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij; uw stok en uw
staf, die vertroosten mij (= uw kruis en uw Heilige Geest komen mij te hulp - AvdS).

(7) Psalm 139:1b-2; 7-10.
Heer, U doorgrondt en kent mij; U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt al van veraf mijn
gedachten.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en de eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.



https://tinyurl.com/y8szwkcp

