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Niet meer alleen!
door Arie van der Stoep

Wat is het verschrikkelijk, dat sinds de zonde de mens op aarde alleen is! In het paradijs

wandelde God met hem. Maar sindsdien moet hij God zóeken, is hij alleen op deze aarde (1). Zo

voelen velen het ook. En zij doen alles om dat gevoel kwijt te raken of te maskeren.

Maar de geweldige boodschap van God is: Je behoeft niet alleen te zijn in dit leven! Jezus heeft je

zonden gedragen, er is een weg naar de hemel. Daar wordt je stem gehoord!

Wat je overkomt

Eenzaamheid is iets verschrikkelijks. Die gaat in tegen alles wat je bent. Die heeft God ook niet bedoeld.

Hij heeft je bedoeld om samen te zijn (2). Om te zien hoe het leven vol en mooi kan zijn. En hoe de

ander een deel is van je leven en jij een deel van het leven van de ander.

Maar vooral om te zien dat er een God is, in wie je de reden van je bestaan vindt (3). Voor wie je er mag

zijn. Die niet zonder jou kan. Die naar je zoekt. Die daarom zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde,

zodat je Hem zou vinden en niet meer alleen zou behoeven te zijn.

Maar er is nog meer. Want ook in al datgene wat je overkomt in dit leven, kun je je alleen voelen. Zo

vaak denk je dan: ‘Waar kan ik hulp vinden, wie helpt mij?’ Daarin zoek je naar iemand die boven alles

staat en het stuur van de wereld en van je omstandigheden in handen houdt. En die zijn handen naar je

uitstrekt, om te laten zien, dat je er niet alleen voor staat. En weer zegt God: ‘Je bent niet alleen. Ik zal je

niet verlaten’ (4).

Een lied in de nacht

Hij roept je toe: ‘Komt toch en laat ons tezamen rechtspreken, laten we nu eens al je zonden op tafel

leggen. Durf dat aan. Want Ik heb er een antwoord op. Ik zal ze maken als iets waarvan de verkeerde

kracht verbroken en verdwenen is. Je leven zal er uitzien als iets gaafs (5). Zodat je met Mij kunt

wandelen (6) en we samen terug kunnen gaan naar het paradijs.

Je ogen zullen opengaan en je zult bemerken dat Ik in je leven de touwtjes in handen heb. Dat je door

het leven mag gaan als iemand die niét alleen is. Die zijn hoofd opheft en voortdurend leeft in het

bewustzijn: De Heer is met mij. Hij helpt mij en maakt mij sterk (7).’

Dan weet je dat een sterke held aan je zijde staat (8). Die van je houdt! Zodat je een lied kunt zingen in

de nacht.

Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 17:26-27.

... Hij heeft de hun toegemeten tijden en ... woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij

Hem al tastende vinden mochten, ...

(2) Genesis 2:18.

En de HEER God zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zou zijn...



(3) Hebreeën 2:10.

... Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, ...

(4) Psalm 121:1-2.

... Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEER, die hemel

en aarde gemaakt heeft.

    Hebreeën 13:5.

... Want Hij heeft gezegd: Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten.

(5) Jesaja 1:18.

Komt toch en laat ons tezamen rechtspreken, zegt de HEER; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen

wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

(6) Psalm 24:3-4.

Wie mag de berg van de HEER beklimmen, wie mag staan op de heilige plaats? Die rein is van handen en

zuiver van hart, ...

(7) Jesaja 41:10.

Vrees niet, want Ik ben met u; kijk niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

(8) Sefanja 3:17.

De HEER, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal

zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
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