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Door ons geloof in Jezus
Arie van der Stoep

Er zijn van die momenten, dat je ineens iets ziet van wat God eigenlijk door bepaalde woorden

in de Bijbel openbaart. Zo ontdekten we de vorige keer hoever Gods grootheid wel reikt (*). Door

dat beter te zien, begrijpen we ook wat Paulus over Jezus zegt. God gaf Hem de Naam boven

alle naam. Hij werd God, Hij werd deel van Gods wezen (1). Met een buitengewoon gevolg.

Paulus zegt: Hij, die neergedaald is (= die naar de aarde kwam), Hij is het ook, die is opgevaren ver boven

alle hemelen,... (2). Niet zomaar naar de hemel, maar ver boven alle hemelen. Mét zijn Vader deelt Hij nu

in diens oneindige grootheid. Samen met Hem omhelst Hij nu als het ware de hele schepping. Heel het

heelal. Alles wat er bestaat.

Hij, het levende Woord van God, torent boven alles uit wat er is. Hij omvat het alles en is bepalend voor

wat er in de schepping en in ons aller leven gebeurt. Zo groot is Jezus!

Wat geen oog heeft gezien

Hij heeft ons geroepen tot zijn Koninkrijk en geeft ons een plaats daarin (3). Dit Koninkrijk zal straks de

totale schepping, de zichtbare en de onzichtbare wereld (4), omvatten. En vandaag is Jezus dit aan het

voorbereiden.

‘Hij heeft,’ zegt Paulus daarover, ‘die plaats ver boven alle hemelen gekregen, om alles tot volheid te

brengen’ (2). Door Hem brengt God alles wat Hij heeft geschapen, tot z’n doel en voltooiing. Alles zal

vol worden van Hem, van Jezus, en in harmonie en eenheid zijn met Gods wezen, plan en Woord.

Het zal overeenstemmen met wat God ooit heeft gesproken. En wij zullen worden zoals Hij ons heeft

bedoeld (5). Het zal prachtig zijn! Paulus schrijft: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord

en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (6).

Door ons heen zichtbaar

Door Jezus maakt God ons klaar voor wat Hij al ...van eeuwigheid voorbeschikt (bepaald) heeft tot onze

heerlijkheid (6). Want heerlijkheid is Gods plan voor ons! (7)

Het leven uit Hem, dat dan volmaakt in ons is, zal door ons heen Hem zichtbaar maken voor heel Gods

schepping-van-dán. Tot zijn eer. En zíjn glorie zal ónze glorie zijn! Door ons geloof in Jezus zullen we

dit ontvangen.

Nu hebben we nog te maken met strijd en tegenstand van tegengestelde machten en krachten. Maar

dan zullen die definitief overwonnen zijn. Door ons geloof in Jezus (8).

Uit de Bijbel:

(*) Zie: ‘Is dat niet buitengewoon?’

(1) Filippenzen 2:9a.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.

https://tinyurl.com/3xacmbjw


(2) Efeziërs 4:10.

Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te

brengen.

(3) 1 Tessalonicenzen 2:12.

God ..., die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.

(4) Kolossenzen 1:16.

... in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de

onzichtbare, ...

(5) Jakobus 1:18.

Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het Woord van de waarheid (= door Jezus -

AvdS), om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

(6) 1 Korintiërs 2:7, 9.

... wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God (reeds) van eeuwigheid

voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. ... gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor

heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem

liefhebben.

(7) 2 Tessalonicenzen 2:14.

Daartoe heeft Hij jullie ook door ons Evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze

Heer Jezus Christus.

(8) Openbaring 12:11.

... zij hebben hem (= de satan, de aanklager van onze broeders - AvdS), overwonnen door het bloed van

het Lam en door het woord van hun getuigenis, ...
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