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Verankerd in Jezus
Arie van der Stoep

We kunnen er zo naar verlangen, dat God zich openbaart, optreedt in onze omstandigheden of

onze gebeden beantwoordt. Maar waar we het meest naar verlangen, is dat het tussen Hem en

ons goed zal zijn. Daarin zijn we niet de enigen. David zegt: Vurig verwachtte ik de HEER ... (1).

Hij ging soms door diepe dalen, het koningschap over Israël was geen gemakkelijk ‘baantje’ en

doorlopend had hij met machtige tegenstanders te maken. Hij had het nodig, dichtbij God te blijven,

maar bewandelde soms een verkeerde weg.

Een nieuwe, veiliger weg

Over wat God in één van die situaties deed, schrijft hij die woorden van hierboven: Vurig verwachtte ik

de HEER, ... En God handelde: ... toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit

de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel (1). God beantwoordde zijn noodroep, wat dat

verderf of die modderpoel ook geweest moge zijn. 

God blijft dezelfde (2). Ook ons wil Hij trekken uit de modder van verkeerde wegen die we gaan. Of uit

de kuil die mensen of de satan voor ons hebben gegraven. We behoeven niet in moedeloosheid,

faalangst of zelfs in de gevolgen van ongehoorzaamheid te blijven steken. Híj is mét ons: Immanuel (3). 

Ook behoeven we niet onbruikbaar voor God te worden of voor altijd zijn openbaring aan ons te

verliezen. ‘Integendeel,’ zegt David, Hij stelde mijn voeten op een rots, ... (4). God verbond hem met

Jezus, dé Rots! (5) Om Hem ontving hij heil, redding en gaf God hem weer grond onder de voeten.

David zegt: ... mijn schreden maakte Hij vast! (4). God wees hem de weg. David kon bewust een nieuwe,

veiliger weg gaan.

Sterk in de Heer

Dat is wat God altijd het eerste doet: ons verbinden met Jezus (6). Op Hem mogen we ons beroepen.

Hij is Gods basis voor ons voor een leven úit God en mét God. Voor het verder gaan van de weg. Of

voor het vinden van een nieuwe weg.

Zoals God ook door Jesaja de om hun zonden onderdrukte inwoners van Jerusalem opwekte om hoop

te hebben voor hun verlossing en toekomst: Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion! (7) - ‘Vat

moed, vertrouw weer op jullie God, Israël!’

Zo mogen ook wij sterk zijn in de Heer (8) om moed te vatten. Omdat Hij met ons bezig is om ons te

leren om te allen tijde verankerd te blijven in Jezus, onze Rots!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 40:2-3a.

Vurig verwachtte ik de HEER; Toen neigde (= boog - AvdS) Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij

trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel.

(2) Jesaja 43:10+13.



... opdat jullie het weten en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; ... Ook voortaan ben Ik dezelfde ...

Ik werk, en wie zal het keren?

(3) Matteüs 1:23.

... Immanuël ..., hetgeen betekent: God met ons.

(4) Psalm 40:3b.

Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.

(5) 1 Korintiërs 10:4.

... zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging, en die rots was de Christus.

(6) 2 Korintiërs 11:2b.

... want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

(7) Jesaja 52:1.

Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; ...

(8) Efeziërs 6:10.

... weest krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht.
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