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Bestemd voor ons
Arie van der Stoep

We kennen wel dat geweldige woord van Johannes: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit

leven is in zijn Zoon (1). En het is fantastisch, wanneer we kunnen beamen: ‘God heeft ook mij

eeuwig leven gegeven.’ Maar... wat zeggen we daarmee, wat ís dat: eeuwig leven?

Je denkt dan direct: ‘Een leven dat nooit zal eindigen.’ Dat is juist! Maar het is veel meer! Het zegt dat

je behouden bent. En vooral, eeuwig leven is een ánder leven, een nieuw-zijn (2). Een denken, voelen

en willen in eenheid en harmonie met Gods wil en wezen. Het is het leven dat we van Jezus kennen.

Het is dus een leven waarin onze verlangens en prioriteiten afgestemd zijn op God en op de omgang

met Hem. Het is een leven, dichtbij Hem.

Van Adam loskomen

Eeuwig leven is ook een leven in vreugde (3). Misschien nog niet in die mate als straks in de hemel en

op de nieuwe aarde, maar je herkent het als mensen echt met Jezus leven. Ze stralen het uit. Eeuwig

leven is dus een ander leven met een andere kwaliteit van leven. Je ervaart het als écht leven!

Geen wonder! Het is leven dat God in ons ‘uitgiet’ vanuit Jezus’ dood en opstanding. Het is leven dat

uit Hem voortkomt: ‘Leven uit Hem’. Door onze omgang met Hem groeit het in ons. Het geeft ons

dagelijks bestaan een nieuwe diepte, een nieuwe dimensie.

En nu het mooiste: dat leven dat God in ons plant, is Jezus zelf. Hij ís dat leven (4), door God al voor ons

bestemd in het paradijs.

Helaas heeft van nature het leven van Adam in ons de overhand. Willen we van hem loskomen en

eeuwig leven ontvangen, dan moeten we opnieuw geboren worden, ‘uit God geboren worden’ (5). Dat

gebeurt door geloof, wanneer we Jezus aannemen als de Zoon van God: Wie in de Zoon gelooft, heeft

eeuwig leven (6). Dan komt Jezus in ons hart wonen (7) en worden we kinderen van God! (8)

Het belangrijkste gevolg

Dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor onze relaties. Zo kan de relatie met onze ‘geestelijke familie’

zelfs dieper worden dan die met onze natuurlijke familie (9). Maar het belangrijkste gevolg is de

persoonlijke relatie die ontstaat tussen God en ons, tussen Jezus en ons.

Want Hij, Jezus, is het levende Brood dat wij eten - dagelijks! Hij is ook de bron van levend Water, dat

we mogen drinken, ‘om niet’ - dagelijks! (10) Hij is het leven dat God heeft bestemd voor ons, het

eeuwige leven (11).

Dit is het herschreven artikel ‘Het eeuwige leven - wat ís dat eigenlijk?’

dat in maart 2021 op de website stond.

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 5:11.

... God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.



(2) Efeziërs 4:20.

Maar jullie geheel anders: jullie hebben Christus leren kennen.

(3) Judas 1:24-25.

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote

vreugde, ...

(4) Johannes 11:25.

Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij

gestorven.

(5) Johannes 3:7.

Verwonder je niet, dat Ik jullie gezegd heb: Jullie moeten opnieuw geboren worden.

    1 Johannes 5:1a.

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; ...

(6) Johannes 3:36.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(7) Efeziërs 3:17.

Opdat Christus door het geloof in jullie harten woning zal maken ...

(8) Romeinen 8:16.

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

(9) 1 Johannes 5:1.

... ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hém liefheeft, die geboren

liet worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

(10) Openbaring 22:17.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! ... En wie dorst heeft, laat die komen, en wie wil, laat die het water

des levens nemen, om niet (= gratis, zonder dat je er iets voor hebt gedaan - AvdS).

(11) 1 Johannes 1:2.

Het leven ... is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen jullie het eeuwige leven,

dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is.
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