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Wat kunnen we doen?
Arie van der Stoep

Deze tijd vraagt om een antwoord. Want hoe leven we vandaag? Hoe kunnen we onze houding

bepalen tegenover wat er in de wereld gebeurt? Waarop richten we ons? Wat kunnen we doen?

Het antwoord is, kort gezegd: we doen wat we - als het goed is - altijd al doen!

Dat begint met wat Jezus zei: ... weest niet verontrust! (1) En dat waarop Paulus aandringt: er een eer in

te stellen, rustig te blijven en gewoon onze zaken te blijven behartigen (2). Maar we kunnen veel meer

doen.

Wij zijn immers navolgers van God en kinderen van Hem (3). Hij laat zijn zon opgaan over bozen en

goeden. Hij zegent! Ons en de wereld. Wat kunnen wij dus doen? Hetzelfde! We zullen lijken op onze

Vader (4). We zullen het goede voor elkaar zoeken en voor de wereld om ons heen. We zullen, net als

Hij, klaar staan om te zegenen. Zegenen zal een kenmerk van ons optreden als christenen zijn!

Geroepen

Petrus schrijft: ... weest allen eensgezind (daarin ligt een grote kracht!), hebt de broeders lief, weest

barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent

integendeel, ... (5) Dit is een belangrijke richtlijn!

Die gaat in tegen alle negatieve en ontwrichtende invloeden om ons heen en in ons eigen leven. Die

voorkomt dat we daarin meegaan en doorbreekt de trend van de heerschappij van het kwade. In ons

eigen leven en dat van de ander. Die brengt de overwinning van Gods Koninkrijk!

Daarom, wat er ook gebeurt, al doen mensen ons kwaad, al is er chaos om ons heen en zelfs al

vervloekt men ons, we zegenen! (6) Daartoe zijn we geroepen. En tot nog meer!

Letterlijk woorden van zegen

Petrus schrijft: ... zegent integendeel (zie hierboven) omdat jullie hiertoe geroepen zijn, dat jullie

zegen zouden beërven (5). Petrus zegt: ‘Door te zegenen zegen je jezelf. Het laat je delen in een

erfenis. De erfenis van zegen op je eigen leven. Tot die zegen ben je zelfs geroepen!’ Spreuken zegt: De

zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd! (7)

Zegenen komt voort uit dezelfde Geest, uit wiens liefde en inspiratie Jezus sprak en handelde. Hij is ook

ónze Leidsman en Raadgever, die ons langs de weg van Jezus wil leiden. Die ons het goede laat zoeken

voor mensen, ons voor hen laat bidden en ons letterlijk woorden van zegen over hen laat uitspreken.

Dat is wat we kunnen doen in deze tijd. En te allen tijde! Vanuit de liefde van God in ons hart (8).

Uit de Bijbel:

(1) Matteüs 24:6.

Ook zullen jullie horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. ... weest niet verontrust; want dat

moet geschieden, ...



(2) 1 Tessalonicenzen 4:11.

Maar wij vermanen jullie, broeders, ... er een eer in te stellen, rustig te blijven en jullie eigen zaken te

behartigen ...

(3) Efeziërs 5:1.

Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, ...

(4) Matteüs 5:44-45.

... Ik zeg jullie: Hebt jullie vijanden lief en bidt voor wie jullie vervolgen, opdat jullie kinderen mogen zijn

van jullie Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het

regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

(5) 1 Petrus 3:8-9.

..., weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt

geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, omdat jullie hiertoe geroepen zijn,

dat jullie zegen zouden beërven.

(6) Lucas 6:27-28.

... hebt jullie vijanden lief, doet wel degenen die jullie haten; zegent wie jullie vervloeken; bidt voor wie

jullie smadelijk behandelen, ...

    Romeinen 12:14.

Zegent wie jullie vervolgen, zegent en vervloekt niet.

    1 Korintiërs 4:12.

... worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; worden wij gelasterd, wij

blijven vriendelijk; ...

(7) Spreuken 11:25.

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

(8) Romeinen 5:5.

... omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, ...
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