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Doe je mond wijd open!
Arie van der Stoep

We kunnen een groot gemis hebben, zelfs in nood zijn. Waar is God? Zoals Psalm 130 zegt: Uit

de diepten roep ik tot U! (1) Misschien vragen we ons af: ‘Heeft God mij verlaten? Heb ik zo

gezondigd, dat Hij niet meer met mij te maken wil hebben? Of heb ik iets gemist in wat Hij

tegen mij heeft gezegd?’

Dan staat één ding toch wel vast: daarop is een antwoord! De psalm zegt: ... bij U is vergeving! - God

vergeeft! (2) Omdat Hij genadig is. En om nog een reden, een belangrijke. De Psalm zegt: ... opdat U

gevreesd wordt! (2) Daar denken wij nooit aan! Toch beoogt God dat voor ons.

Het allermooiste

Natuurlijk wil Hij ons verlossen en ons onze blijdschap teruggeven. Maar Hij wil ons nog een grote stap

verder brengen. Hij wil ons leren Hem te ‘vrezen’. En wie op deze website wel eens verder heeft

gekeken, zal ontdekt hebben, wat de Bijbel daarmee bedoelt (*).

God vrezen is niet: bang zijn voor Hem, maar het is een houding. Allereerst van groot respect, maar

nog meer! Wanneer we vergeving ontvangen, wordt God groter voor ons. Hij zal zo groot voor ons

worden en ons zo lief worden, dat we ‘vrezen’ dat zijn grootheid te groot is voor onze kleinheid.

Wil zo’n groot God met ons omgaan? Maar toch, we kunnen niet zonder Hem! Daarom blijven we

dichtbij Hem en luisteren we naar Hem. Dat alles bij elkaar is ‘God vrezen’. En dat is nu wat God met

ons wil bereiken.

Voor wie God ‘vreest’, is die relatie met Hem het allerhoogste, het allermooiste dat er te vinden is. In

Jezus is God zijn grote liefde (3).

Ik zal je verzadigen!

Daarom vergeeft God ons graag, want Hij weet dat onze liefde voor Hem erdoor zal groeien. Onze

relatie met Hem zal erdoor verdiept worden, zegt de psalm: we zullen Hem nog meer ‘vrezen’ (2).

Die relatie wil God zelf. Die relatie van liefde, dankbaarheid en geloof. Van bewondering en eerbied om

zijn grootheid. Van dichtbij Hem zijn (4) en diep met Hem verbonden raken. Van één zijn met Hem,

zoals Jezus dat was (5).

Daarom zegt God tegen Israël: Hoor, mijn volk, Ik wil jullie vermanen, ... Dat is: ‘Ik wil jullie op het juiste

pad brengen en aanmoedigen.’ Hij zegt: Doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen! (6) Dat is:

‘Verwacht dat Ik je dit allermooiste zal geven, verlang ernaar en Ik zal je verzadigen!’ (7)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 130:1.

... Uit de diepten roep ik tot U, o HEER.

(2) Psalm 130:4.



Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.

(*) Zie: Vrezen, vreze des Heren .

(3) Johannes 21:15.

Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb

je mij echt lief, meer dan dezen? ...

(4) Psalm 73:5.

Maar mij aangaande (= wat mij betreft - AvdS), het is mij goed nabij God te zijn, ...

(5) Johannes 10:30.

Ik en de Vader zijn één.

(6) Psalm 81:9, 11.

Hoor, mijn volk, Ik wil jullie vermanen, ...

...; doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen.

(7) Psalm 81:14, 17.

Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, ...

Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette van de tarwe, 

ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.
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