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Wie regeert er nu eigenlijk?
Arie van der Stoep

Je zit in de knel, weet niet wat je moet doen, strijd, moeilijke omstandigheden. Door David heeft

God daar een Woord tegenover geplaatst. Dat zegt: ... Wie is God behalve de HEER, wie is een rots

buiten onze God? (1) Anders gezegd: Wie regeert er nu eigenlijk?

Situaties, dingen die gebeuren of die mensen doen, lijken soms op negatieve wijze ons leven te

bepalen. We voelen ons machteloos. Kan, buiten God om, iets of iemand dit zomaar doen? Een mens?

Omstandigheden, ziekte? Wie heeft het laatste woord?

Hoogten van geloof

David heeft een antwoord gevonden: Gods weg is volmaakt! (1) Hij heeft ervaren dat God regeert. Dat

dingen die tegen ons zijn, uiteindelijk alleen maar kunnen bewerken dat Gods weg met ons volmaakt

wordt voltooid. God zegt: ‘Ik ben jullie verlosser!’ (2) Natuurlijk is Hij dat!

Hij verbrak zelfs de macht van zonde en dood over ons. Zou het voor Hem dan te groot zijn, om ons te

bevrijden van aanvallen van de boze of van wat sterfelijke mensen tegen ons aanrichten? ‘Hij is die

God,’ zegt David, ‘die mij nieuwe kracht geeft en een weg voor mij effent die ik kan gaan. Die maakt

dat ik mij (geestelijk) vrijuit kan bewegen langs die weg (3).

Ja, die mij optilt uit de kleinheid van mijn eigen denken naar hoogten van geloof die mij het uitzicht

openen op zijn grootheid en macht. Zodat ik kan zien hoe Hij optreedt ten behoeve van wie op Hem

wacht (4). Die mij optilt om te kunnen staan op de berg van gemeenschap met Hem en van het

verkeren in zijn tegenwoordigheid (3). Die mij door de strijd juist sterk maakt (5). Zo is er niemand!’

Een schild over ons heen

De Bijbel legt ons dit voor, opdat ook wij over de omstandigheden heen de werkelijkheid ontwaren van

Gods heerschappij over alles (6). Zodat niet vrees en machteloosheid over ons heersen, maar we

blijdschap hebben temidden van wat we meemaken. Dit behoort tot Gods heil voor ons.

Zijn heil is niet alleen redding voor de eeuwigheid en heelmaking, maar ook dat Hij opkomt voor wie

voor Hem leeft en Hem dient, zegt zijn Woord (7). Zoals David zegt: Ook gaf U mij het schild van uw heil

(8). ‘Het schild van het geloof’ noemt Paulus dit (9).

Gods heil ligt als een schild over ons heen en door geloof schuilen wij erachter. Zo zullen

omstandigheden, mensen of de satan ons er niet onder krijgen, maar heffen we ons hoofd omhoog en

blijven we zijn hulp verwachten (10). Tot we tenslotte mét David kunnen zeggen: Van mijn vijanden ben

ik verlost. De HEER leeft! (11)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 18:31-32.

Gods weg is volmaakt; het woord van de HEER is zuiver. ... Want wie is God behalve de HEER, wie is een rots

buiten onze God?



(2) Jesaja 41:14.

... Ik ben het, die jullie help, luidt het woord van de HEER, , en jullie Verlosser is de Heilige van Israël.

(3) Psalm 18:33-34a.

Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die van de

hinden en mij op mijn hoogten doet staan.

(4) Jesaja 64:4.

Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die

optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht.

(5) Psalm 18:35.

Die mijn handen oefent ten strijde, ....

(6) Psalm 103:19.

De HEER heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

(7) Jesaja 54:14b-17.

... Wie jou aanvalt, zal over je vallen. ... Dit is het deel van de knechten van de HEER en hun recht van

Mijnentwege, luidt het woord van de HEER.

(8) Psalm 18:36.

Ook gaf U mij het schild van uw heil, ...

(9) Efeziërs 6:16.

Neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult

kunnen doven.

(10) Micha 7:7.

Maar ik zal uitzien naar de HEER, ik zal wachten op de God van mijn heil; mijn God zal mij horen.

(11) Psalm 18:4, 47.

Geloofd zij de HEER, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost.

De HEER leeft!

b Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er

   anderen door zegenen!

b Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een

   persoon of groep) is daarvoor een goed middel.

b © ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel

   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van

   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.

   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.

http://www.kommm.nl.
https://tinyurl.com/y8szwkcp

