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Het eeuwige leven leven
Arie van der Stoep

Dat was natuurlijk best een aardig beeld de vorige keer. Die mensen die met hun oor tegen de

poort van de hemel staan te luisteren (*). Maar één ding klopte er niet.

Je zou daardoor kunnen denken dat die poort niet open is. Het tegendeel is waar: hij staat wagenwijd

open! En we mogen er dagelijks verkeren. En Jezus daar ontmoeten. Om zijn spreken te horen en zijn

leiding te ontvangen.

Dat was ook de inhoud van die tekst uit Spreuken: Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag

wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten (1). 

Dat werd daar gezegd door de Wijsheid. In die persoon herkennen we Jezus. Hij laat ons daar zien wat

een leven met Hem inhoudt. Hoe Hij tot ons wil spreken en hoe wij naar Hem luisteren. 

Stormen en verleidingen

In het daarop volgende hoofdstuk van Spreuken wordt de Wijsheid voorgesteld als een vrouw die ons

oproept om alle ‘onverstand’ los te laten, en die ons uitnodigt om van haar brood te komen eten en

van haar wijn te drinken: Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb (2). Dat

begrijpen we. Dat is opnieuw... Jezus!

Hij is immers het levende brood dat uit de hemel is neergedaald om ons leven te geven, het eeuwige

leven (3). Daar, in Spreuken nodigt Hij ons al met die oudtestamentische woorden uit om deel te

hebben aan dat leven uit Hem, dat Hij ons wil geven. Hij zegt daar: ... dan zul je leven! Zoals Hij in het

Evangelie van Johannes zegt: Wie in Mij gelooft, zal leven! (2)

Nu al begonnen

Dat geloof in Hem maakt ons één met de hemel, één met Hem. Het brengt rust in je hart en laat je

standhouden temidden van stormen en verleidingen. En het geeft je een vaste grond voor de toekomst

(4). Volgens Spreuken is Jezus ook degene die je laat drinken van de wijn van de Heilige Geest. Die leert

je de vreugde kennen die er is in de omgang met Hem (5).

Wij zijn dus niet ‘onverstandig’, zoals de Wijsheid in Spreuken dat noemt - we gaan niet onze eigen

weg - maar richten ons op Jezus. We luisteren naar zijn Woord en naar wat de Heilige Geest ons leert.

Daardoor ‘leven’ we, leven we het eeuwige leven.

Dat is nu al begonnen, door ons geloof in Jezus. En het zal ons nooit meer ontnomen worden (6).

Uit de Bijbel:

(*) Zie ‘Zalig zijn’ - Uit Gods hart - nr. 111.

(1) Spreuken 8:34.

Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de

posten van mijn poorten.



(2) Spreuken 9:5-6.

Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb; laat varen het onverstand, dan zul je

leven, ...

    Johannes 11:25.

Jezus zei tot haar: ...; wie in Mij gelooft, zal leven, ...

(3) Johannes 6:32-35.

... mijn Vader geeft jullie het ware brood ... dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft ...

Ik ben het brood van het leven; ...

(4) 2 Korintiërs 1:24.

... door het geloof staan jullie vast.

(5) Jesaja 55:1.

O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en jullie die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt

zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

(6) Lucas 10:42.

... Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.
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