
WWW.KOMMM.NL

De kern van mijn geloof
door Arie van der Stoep

Wat is de kern, het meest wezenlijke, van wat ik geloof als christen? Wat is het meest in het oog

springende kenmerk ervan en geeft er de diepste betekenis aan? Is dat Jezus’ lijden en sterven?

Nee! De kern van mijn geloof is: Jezus, de Levende!

Op het eiland Patmos openbaarde Jezus zich aan Johannes, de apostel. Om hem te ervan overtuigen,

wie het was die tot hem sprak, identificeerde Hij zich. Hij deed dat met de woorden: Ik ben ... de

levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden... (1) Dit kan alleen Jezus

zeggen!

Tegelijk was het een proclamatie! Een woord dat een realiteit weergeeft die in betekenis ver uitgaat

boven onze aardse werkelijkheid. Een realiteit waarin al het zwakke van de mens, ja, zelfs de dood, is

overwonnen. Een realiteit die beslissend is voor de wereld en voor de toekomst van ieder van ons.

Jezus leeft! Om dat feit draait ons bestaan als christenen.

Mijn waarheid

Dit geeft ons een belangrijke aanwijzing voor onszelf. Het toont waarop ons leven, als het goed is,

gericht zal zijn. Is dat het verleden en de vergeving en verzoening daarvan? Of is dat het heden en het

toeleven naar het moment dat wij, ieder persoonlijk, Hem, de Levende, zullen ontmoeten. (2)

Het valt op, dat de apostelen bij het verkondigen van het Evangelie de nadruk niet legden op de dood

van Jezus en de redding door zijn kruis, maar op zijn opstanding. (3) Hun boodschap was: ‘Door de

kracht van God is er iemand opgestaan uit de doden! Hij stierf voor de zonden, maar leeft nu! En wij

hebben Hem gezien en gesproken!’ (4)

Die prediking stelt óns de vraag: ‘Wat is ónze boodschap, míjn boodschap?’ En ook de vraag: ‘Is zijn

opstanding ook voor mij de kern van mijn geloof en is Hijzelf het centrum van mijn leven, mijn

waarheid, die ik vertrouw, en mijn hoop, naar wiens terugkomst ik uitzie?’

IJkpunt

En tenslotte stelt het mij de vraag: ‘Waarmee ben ik dus bezig in mijn dagelijkse leven, thuis, in mijn

werk, in mijn ambities, in de gemeente? Is Hij het middelpunt in dat alles, mijn ijkpunt waaraan ik

mijzelf toets? Is Hij de vervulling van mijn bestaan?’

Hij zegt: Wees niet bevreesd! (1) Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. (5) 2015 -

een jaar met Jezus, de Levende!

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 1:17-18a.

En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees

niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend

tot in alle eeuwigheden, ...



(2) 1 Korintiërs 13:12a.

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.

(3) Romeinen 8:34.

... Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook

voor ons pleit.

(4) Handelingen 10:40-41.

Hem heeft God op de derde dag opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk,

doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken

hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan.

    Handelingen 13:30-31.

Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met

Hem van Galilea naar Jerusalem opgegaan waren, die [thans] getuigen van Hem zijn bij het volk.

(5) Matteüs 28:20.

... zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.
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